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Organist / pianist: Sjaak Warnaar
Gebedsleider: Arjo van der Steen

Thema: De schepping als Gods werk

Welkom

Blok 1:

Lezen: Psalm 121: 2 / Genesis 1: 1
Korte toelichting ‘erkenning’
Gebed

Zingen: Lied 978: 1, 3, 4

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Blok 2

Lezen Psalm 104: 1, 24

Korte toelichting ‘verwondering’
Gebed

Zingen: Psalm 104: 8, 9

8. Al wat er in uw grote schepping leeft
wacht, HEER, op U, tot Gij hun voedsel geeft.
Ontsluit G' uw hand, zij zamelen de gaven
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven.
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood,
stof worden zij weer in der aarde schoot.
Maar d' adem van uw Geest

brengt hen tot leven:

het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.
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9.De ere Gods zij tot in eeuwigheid.
De schepping blinke van zijn majesteit.
Ja, alles wat Hij opriep en doet leven
moge Hem ongestoorde vreugde geven.
Aanbiddelijk in grootheid is de HEER,
ziet Hij alleen maar op de aarde neer,
dan beeft zij, en de grote bergen roken
als Hij zijn hand naar hen heeft uitgestoken.

Blok 3

Lezen Romeinen 1: 19-20a
Kleine toelichting ‘getuigenis’
Gebed

Zingen: Op Toonhoogte 155

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt,

de naam van een machtig God.



Deze God die aard’ en hemel schiep,

is dezelfde God die mij eens riep,

uit het duister tot Zijn heerlijk licht,

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag

en die Zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in Zijn hand bewaart,

hoe groot is God voor mij.

Zie ik ‘s morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen open gaan,

is het of de dag mij noemt,

de naam van een machtig God.

Deze God die aard’ en hemel schiep,

is dezelfde God die mij eens riep,

uit het duister tot Zijn heerlijk licht,

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag

en die Zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in Zijn hand bewaart,

hoe groot is God voor mij.

Blok 4

Lezen: Romeinen 8: 18-24

Korte toelichting ‘de schepping zucht’
Gebed

Zingen Hemelhoog 654: 1, 3

O Heer mijn God

Wanneer ik in verwondering

De wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht

Het rollen van de donder

Heel dit heelal dat vol is van uw kracht
Dan zingt mijn ziel

Tot U o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij

Hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel

Tot U o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij

Hoe groot zijt Gij

Als Christus komt

Met majesteit en luister
Brengt Hij mij thuis

Hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
En zingt mijn ziel

O Heer hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel

Tot U o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij

Hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel

Tot U o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij

Hoe groot zijt Gij

Blok 5

Lezen Mattheus 6: 24-26; 31-33
Korte toelichting ‘goede zorg met
vertrouwen’

Gebed

Zingen: Lied 981

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

De volgende gebedsdienst is a.s. dinsdagavond 19.15 uur bij De Bron, Oranjelaan 2



